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Protestantse Kerk in Nederland – Wijkgemeente De Bron - Zeist 

 Bij de eredienst…  
 

Voorganger: Ds. Jan Minnema 
Orgel: Peter van Nes 
Lector:  Gerard Bos 
Koster:  Teun van Hall  
 

Bij de eredienst... 

 
Opstanding 

Opstanding is een groot woord 

Ik probeer het kleiner te zeggen, 

schaal één op tienduizend. 

 Opstanding is wakker worden 

en de lijsters preken van de daken 

en de raven van de kansels: Jezus leeft! 

 Opstanding is Luther die er niet meer tegenop kon 

en met grote letters op zijn tafel schreef: Vivit! Hij leeft! 

 Opstanding is mijn moeder, ten dode opgeschreven 

door alle mogelijke doctoren en een razend knappe 

professor, 

maar kijk: ze leeft zo bedrijvig als een huismus. 

 Opstanding is een berm vol bloemen, 

een poldersloot vol leven, 

beter geen vogel in de hand en tien in de lucht. 

 Opstanding is de grafsteen van Martin Luther King en 

daarop de letters: God zij  

dank, 

ik ben eindelijk vrij. 

 Opstanding is licht dat terugkeert naar de zon, 

regen naar de wolken, woorden terug in mijn mond. 

 Opstanding is een wonder, een verwondering, 

Je wrijft je ogen uit, het is klaarlichte nacht. 

 Opstanding is een schaterlach van licht, 

de hoeken van je mond krullen om, 

je ogen gaan open en dicht van zoveel licht na zoveel 

waarom. 
 

Jaap Zijlstra 
 

Orde van dienst …  
 

GA MEE MET DE LEVENDE! 
 

Zingen voor de dienst 
 

Zingen: Hemelhoog 169 
1: allen 
2: vrouwen 
3: mannen 
4: allen 
 

Zingen: Lied 630: 1, 2 en 4 
 

Zingen: Toekomst vol van hoop 
 

In de nacht van strijd en zorgen 
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen, 
om een toekomst vol van hoop. 
 
 

Ook al zijn er duizend vragen,  
al begrijpen wij U niet. 
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet. 
 

U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 
 

U heeft ons geluk voor ogen. 
Jezus heeft het ons gebracht. 
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht. 
 

U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen 
 

U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
 

(3x) 
U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 
 

Orgelspel 
 

Welkom 
 

Zingen: Hemelhoog 206: 1 en 2 
 

Bemoediging en groet 
 

Zingen: Psalm 149: 1 en 2   
 

Gebed  
 

Paasjubel: Lied 624 
1: Allen 
2: Couplet vrouwen, het halleluja allen 
3: Couplet mannen, het halleluja allen.  
 

Thema: Ga mee met de Levende 
  

Zingen: Uit: het liefste lied van overzee dl 2, nummer 47: 
1, 3, 4 en 5 Tekst: Sytze de Vries 
 

Prijs de dag dat Hij verrees, Halleluja! 
ons de nieuwe morgen wees. Halleluja! 
Christus heeft ons door de nacht, Hallelujah! 
dichter bij de dag gebracht. Halleluja! 
 

Christus, uw getuigenis, Halleluja! 
dat Gods Naam bevrijder is. Halleluja! 
bindt ons samen, vuurt ons aan, Halleluja! 
Vrolijk met u mee te gaan. Halleluja! 
 

Zing met opgeheven hoofd, Halleluja! 
van wat deze dag belooft: Halleluja! 
hoe in Hem, dit nieuw begin, Halleluja! 
alles zijn bestemming vindt, Halleluja! 
 

Als de schepping wordt bekroond, Halleluja! 
God zelf bij de mensen woont. Halleluja! 
Iedereen te bloeien staat: Halleluja! 
prijs die dag die komen gaat, Halleluja! 



 

Gebed om opening van het Woord 
 

Ontmoeting met de kinderen 
 

Zingen: Projectlied 
 

Schriftlezing: Kolossenzen 3: 1 – 4  
 

Zingen: Hemelhoog 188: 1 en 3 
 

Toelichting symbolisch bloemschikking 
Vandaag horen we in het Johannes Evangelie over de 
Opstanding. Pasen verkondigt dat Gods licht sterker is 
dan de duisternis.  In de schikking zien we voorjaars-
bloemen en bloeiende ranken: het nieuwe leven stroomt 
vanuit de opening…. Een stroom van licht, verdrijft het 
duister. Kleurrijke geurende lente. 
 

Schriftlezing: Johannes 20: 1 – 18  
 

Zingen: Hemelhoog 182 
 

Verkondiging 
 

Zingen: Hemelhoog 171: 1 en 3 
 

Gebeden 
 

Inzameling van de gaven 
 

1 Diaconie 
2 Werk in ‘De Bron’ 
3   Bloemen 
 

Slotlied: Opwekking 213 
               U zij de glorie 
 

U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen, daald’ een engel af, 
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heren, blijd’ en welgezind, 
en zegt telkenkere: Christus overwint! 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 

Zegen,  
zingend besloten met … 
 

Zingen: Lied 425 
 

Muziek 
 

De kerkenraad wenst u en de uwen 

van harte goede en gezegende Paasdagen. 

 

Zegt en zingt het voort: 

de Heer is waarlijk opgestaan! Halleluja! 

 

BRON-mensen we denken aan… 
 

We denken aan allen die het moeilijk hebben. Zij die 
afhankelijk zijn van helpende handen bidden we Gods 
nabijheid en Zijn kracht toe.  
 

Huwelijksjubileum… 
 

Op maandag 8 april zijn de heer en mevrouw Van 
Bemmel 60 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd en 
Gods zegen toegewenst. 
 

BRON – Nog te vermelden… 
  

Sionskerk hoofdingang: Met ingang van vandaag is de 
hoofdingang van de Sionskerk weer open.  
 

Timon zoekt pleegouders: Biedt u een warm en welkom 
thuis? Timon helpt kwetsbare kinderen, jongeren en hun 
gezinnen. We zetten ons elke dag in om hen een warm en 
veilig thuis te bieden. Dit doen we geïnspireerd vanuit de 
christelijke levensovertuiging.  Er zijn helaas nog veel 
kinderen op zoek naar warm thuis. De vraag naar 
enthousiaste pleegouders die hun hart en huis willen 
openstellen groeit.  
Heeft u interesse in pleegzorg? Kom binnenkort 
vrijblijvend naar de informatieavond bij u in de buurt!  
Datum: donderdag 4 april 2024 
Plaats: Het Kompas, Joop Westerweelstraat 18, 

Montfoort  
Tijd:  19.45 – 22.00 uur 
Tijdens deze interactieve informatieavond kunt u kennis 
maken met pleegzorg bij Timon. Aanmelden of meer 
informatie via: www.timon.nl/pleegouders Maak er (je) 
werk van! Om zorgvuldig te kunnen ingaan op het 
groeiende aantal aanvragen voor pleegzorg, is Timon in 
diverse regio’s ook op zoek naar pleegzorgbegeleiders die 
onze teams komen versterken. Lees meer over deze en 
andere vacatures op www.werkenbijtimon.nl.  
 

Agenda…  
 

Dinsdag 2 april 
10.00 – 12.00 uur: Koffiemorgen (Catshuis) 
19.30 uur: Kerkenraadsvergadering (Wijkzaal) 
 

Woensdag 3 april 
10.30 uur: Koffieconcert Wouter Harbers 
(Kerkzaal/Wijkzaal) 
 

Vrijdag 5 april 
18.30 uur: Kinderclub (Catshuis) 
 

Komende eredienst… 
 

Zondag 7 april 2024 10.00 uur: Voorganger is ds. G.M. 
van Meijeren. Het orgel wordt bespeeld door Peter van 
Nes. De derde collecte is Paascollecte. Na de dienst is er 
koffiedrinken. 
 

De diensten zijn online te volgen: kerkomroep / YouTube 
 

Website wijkgemeente De Bron:  
www.wijkgemeentedebron.nl 
 

Predikant: ds. Jan Minnema  
Breehoven 72, 6721 SN Bennekom  
Tel. 06-83540819, of dominee@wijkgemeentedebron.nl 
 

Telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag 
van 9.00 - 9.30 uur. Buiten deze tijden graag een terugbel-
verzoek met naam/telefoonnummer via voicemail of mail. 
 

Scriba: Johan Boogaard, Bachlaan 171, 3706 BZ Zeist  
Tel 030-6955341/06-28437932; of scribadebron@ziggo.nl 
 

Coördinatie ouderenpastoraat 
Contactpersoon: In eerste instantie: Johan Boogaard 
(gegevens zie scriba). In tweede instantie: ds. Jan 
Minnema (gegevens zie predikant).  
 

Opgang: www.opgang.info  
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